
Lied 

Mededelingen 

Zending en zegen 

DINSDAG 17 oktober:  

36e internationale dag  

van verzet tegen armoede, 

uitgeroepen door de 

Verenigde Naties 

Hangen we met zijn allen een wit laken buiten 

als teken van onze solidariteit? 

GEZOCHT: op 1 november:  

ergens tussen 12u30 en 16u: 

we willen 'kerkhofgangers' uitnodigen een kaarsje 

aan te steken in de kerk. Zij krijgen dit van ons  

zodat ze kunnen "her-in-neren", bij licht en beeld 

even stil vallen en (ge)denken. 

Wie zoeken vrijwilligers die mensen daartoe 

aanspreken. Vanuit de viering worden we daar-

toe gezonden, eten iets samen en kijken wie welk 

uur op zich kan nemen.  

Doe je mee aub? Laat het even aan Lieve weten 

Intrede met orgel 
waarbij we de kruisjes van de overledenen  

van de voorbije maand mee naar voor dragen 

We gedenken 

Lied 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 

Welkom 

Stiltemoment 

Gebed om dichter bij God te komen    

Danken, 

met een warm hart gedenken, 

elkaar bevestigen en bemoedigen 

het zijn wondere zaken  

want ze maken van iemand een andere mens, 

zowel wie het doet, als wie mag ontvangen. 

Zondag 15 oktober 2023 
28e zondag A-jaar 

Een uitnodiging…. 



Wij danken U, God, 

omdat Gij tot ons komt en ons nabij wilt zijn. 

Wij danken U voor het leven, 

de bloemen, de dieren, de mensen. 

Wij danken U voor hen 

die ons leven tot een feest maken. 

Wij danken U voor de zegen van kleine dingen: 

het lachen van een kind, 

die ander die ons voor laat gaan, 

de zorg van mensen voor elkaar. 

Wij danken U voor elke knipoog van U 

als wij het soms niet zien zitten. 

Want op U mogen wij vertrouwen, 

in goede en moeilijke dagen. Amen. 

Gloria 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen, 
Met hart en ziel aan ons getrouwd. 

Gebed 

God, onze Vader,  

Jezus vertelt ons over een feest  

waar heel veel mensen op uitgenodigd zijn. 

Dat is uw bedoeling van deze wereld: 

een ruimte waar mensen samen zijn 

en het goed hebben bij elkaar.  

Open ons oor en ons hart  

en doe ons binnengaan  

in de ruimte van uw woord dat leven geeft, 

vandaag, dit uur en alle dagen. Amen. 

Gebed 
In deze maand van de rozenkrans ontsteken we een 

kaars bij Maria en bidden we tot haar: 

Wees gegroet Maria, vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gezegend zijt Gij  

boven alle vrouwen, 

en gezegend  

is de vrucht van uw 

lichaam, Jezus. 

Heilige Maria,  

Moeder Gods, 

bid voor ons,  

arme zondaars, 

nu en in het uur  

van onze dood.  

Amen.  

In de wondere ruimte van de stilte 

De bovenste rij wendt zich af van het feestgebeuren.  

Ze zijn goed aangekleed: lange jassen, hoeden.  

Eén van de witte figuren (Jezus) rond de grote ronde  

tafel, baadt in het licht van de volle maan, staat recht 

en deelt brood met de persoon naast Hem.  

Met zijn linkerhand neemt Hij een beker.  

Onder de tafel is een groep mensen te zien van alle 

rassen. Ze bevinden zich in het licht. Hand in hand  

of met opgestoken armen gaan ze naar de grote tafel. 

Buiten het licht van de maan, probeert een aantal  

mensen zich op te richten en in beweging te komen. 



Onze Vader 

Vredewens 

Jezus vertelt ons  

dat wij uitgenodigd worden 

op het feest van de liefde,  

iedere dag opnieuw. 

Groeien in liefde, in ruimte en tijd, 

brengt vrede. 

Jezus, help ons zo te groeien in uw vrede. Amen. 

Die vrede van de Heer zij altijd met U. 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

Communie 

Inleiding op de lezingen 
Een feestmaal op een berg, dicht bij God,  

waar hemel en aarde elkaar raken. 

Beide lezingen roepen vragen op: 

Wie is onze gastheer? Wie van ons laat zich uitnodigen? 

Durven wij het aan om Gods droom werkelijkheid  

te laten worden? Maken wij anderen tot deelgenoot? 

Eerste lezing Jesaja 25, 6-10a 

Een moment met de kinderen 

Evangelie  Matteüs 22, 1-14 

terwijl we drie kruisjes maken, zeggen we: 

Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek met Jou, 

Jezus, ik hou van Jou 

God, U bent liefde, bron van het leven 

Homilie 

Een stukje muziek 

Voorbeden 

We bidden en vragen Gods zegen  

over alles wat goed is tussen mensen, 

want in het gewone van alledag 

gebeurt het feest van God met mensen. 

We bidden en vragen Gods zegen 

om aandacht voor alles wat stil en bescheiden 

onder ons gebeurt,  

want in het gewone van alledag  

wordt het leven een feest van God met mensen. 

God, U bent liefde, bron van het leven 

We bidden om Gods Geest  

bij bisschoppen én leken tijdens de synode, 

bij mensen van onze geloofsgemeenschappen, 

bij wat gebeurt in onze wereld, 

bij gezagdragers, 

bij mensen in armoede, 

bij zovelen die bezorgd zijn om het klimaat, 

want wij willen in het gewone van elke dag  

het feest kunnen vieren van God met mensen. 

Wij bidden om Gods Geest  

bij wie de pijn om het gemis groot is, 

bij hen die gestorven zijn (…) 

bij zovelen die sterven door oorlog of geweld. 

Mogen zij ervaren dat God  

hen uitnodigt verder te leven. 

God, U bent liefde, bron van het leven 



Bij wijze van geloofsbelijdenis 
met woorden van psalm 23 

Die mij hoedt als een herder, 

die voorziet in wat ik nodig heb, 

die mij voedt in mijn verlangen, 

die mij rust brengt in mijn hart, 

die mij leidt naar helder water, 

die voorkomt dat ik verdwaal, 

die mij wijst wat recht is, 

die zelf genoemd wordt : gerechtigheid. 

Moet ik gaan door diepe dalen, 

moet ik gaan door duisternis en dood, 

ik hoef niet bang te zijn dat ik val, 

want Gij loopt naast mij, 

Uw steun geeft moed en troost aan mij. 

Aan uw tafel mag ik eten  

en de sterken kijken toe. 

Ik drink van uw genade,  

een mens maakt Gij van mij. 

En waar ik ga: geluk en genade krijg ik van U, 

alle dagen dat ik leef. 

In U mag ik wonen, onzegbaar nabije God, 

Blijvende, tot in lengte van dagen. 

Offerande 
Delen van wat we hebben 

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen. 

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje  

leggen waarmee de misdienaars 

rond komen, of via de bankapp. 

Gebed over de gaven 

God, onze Vader, 

Gij nodigt iedereen uit om deel te nemen  

aan de maaltijd die Gij aanbiedt. 

Wij bidden dat wij uw uitnodiging aanvaarden 

met een zuiver hart en uw tafel alle eer aandoen, 

hier en nu en altijd. Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met U. En met uw geest  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

God, wij danken U voor het feest 

dat ons vandaag hier samenbrengt. 

Wij danken U dat U ons steeds weer 

welkom heet in uw koninkrijk. 

Gezegend zijt Gij om uw liefde en trouw. 

Wij danken U voor uw zoon Jezus 

die mensen uitnodigend tegemoet trad 

en hen tot deelgenoten maakte van uw feest. 

Wij danken U voor uw uitnodiging, 

voor elkaars vrede en vreugde. 

Daarom zingen wij U toe: 

Wij danken U, God, voor Jezus 

die ons bemoedigend voorging. 

Wij danken U dat wij, rondom Jezus’ tafel 

het verbond mogen vieren 

dat Gij met ons zijt aangegaan (…). 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 

Wij danken U voor dit Brood en deze Wijn 

die Jezus gaf als teken van uw liefde voor ons. 

Wij danken U ook voor alle momenten  

van vreugde en samenhorigheid. 

Wij danken U, God 

voor wat we mogen delen met elkaar. 

Dat het brood in onze handen 

en de liefde in ons hart  

ons tot echte gasten maakt  

van uw bruiloftsmaal. 

Open ons voor uw Heilige Geest 

die ons kracht schenkt en hoop en moed. 

Dat Zij ons vergezelt op al onze wegen. 

En blijf hen nabij die gestorven zijn. 

Wees voor hen licht en leven. 

Gij die ons wenkt in woorden  

van Jezus en Jesaja, 

houd uw droom in ons leven, 

dat wij in uw nieuwe hemel en aarde 

eens voorgoed uw volk zijn
en Gij alles in allen zult zijn. 

Daarom zingen wij met deze woorden: 


